
Wandelingen in de Veertigdagentijd

Mandí Huijgen - Ouendag en dominee Erica Hoebe, beiden van de Protestantse Gemeente 
Leusden, organiseren drie bezinningswandelingen in de Veertigdagentijd.

De Veertigdagentijd is een periode van ongeveer zeven weken voorafgaand aan het Paasfeest. 
De eerste dag van die periode is Aswoensdag, 18 februari. In die tijd staan veel christenen stil bij 
het lijden van Jezus. Vanouds is het de vastentijd, waarin je tijdelijk sober leeft door bijvoorbeeld 
geen alcohol of vlees te nuttigen.
Dinsdag 17 februari start de wandeling om 20.00 uur bij de Dorpskerk, op dinsdag 17 maart 
vertrekken we om 20.00 uur vanaf de Marcuskerk. De derde wandeling is zaterdag 4 april ‘s 
morgens om 07.00 uur vanaf de Dorpskerk.
Opgeven bij ericahoebe@gmail.com is fijn, maar last minute aanhaken mag ook altijd.
Iedereen is welkom.
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