
Leven in rust, liefde en geluk 
Inspirerende lezing door Tulsi Mata 

 
 

Ervaar je stress in je leven? Het idee dat je steeds bezig bent met wat moet, 
zonder tijd om stil te staan bij jezelf? Alsof geluk niet voor jou is weggelegd? Ben 

je opzoek naar zingeving en verlang je ernaar meer vanuit je hart te leven? 
 
We leven in een wereld die steeds sneller en chaotischer wordt — waarin hebzucht, 
polarisatie, ego en conflict vaak de boventoon voeren. Hoe blijf je daarin trouw aan 
jezelf? Hoe vind je rust en betekenis te midden van alle onrust? 
 
Tulsi Mata, lerares in toegepaste en Oosterse wijsbegeerte, geeft een lezing 
geïnspireerd op het eeuwenoude gedachtengoed van de Indiase filosofie. Ze laat zien 
hoe ieder mens zijn ware zelf kan leren kennen en de bron van liefde, kracht en stilte 
in zichzelf kan ontdekken. Vanuit dat contact met je innerlijke essentie ontstaat rust, 
tevredenheid en een diepere vorm van geluk. 
 

In deze inspirerende lezing neemt Tulsi Mata je mee in de tijdloze wijsheid van 
India — zodat ook jij kunt ontdekken hoe je vanuit je hart kunt leven. 

 
Datum: vrijdag 19 september 2025 om 19.30 uur 
Locatie: Marcuskerk, Asschatterweg 1, 3831 JJ Leusden 
Prijs: gratis, een donatie aan Stichting Sarasvati Mataji op NL34 ABNA 0507324498 
is welkom. Meer informatie: www.sarasvatimataji.com 
Aanmelden of vragen: stuur een mail aan Annemieke Haks op annemieke@haks.nl 
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